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Beste leden van KBO Schijf

Het worden dit jaar helaas heel andere feestdagen, dan we

allemaal hadden gedacht. Toch hopen we er moole dagen van
te maken met elkaar. Niet fysiek samen, maar wel in elkaars
gedachten.

Daarom brengen we U in deze moeilijke tijd dit pakketje ter
bemoediging en om te laten weten dat we aan U denken.
We willen de leveranciers die de producten hebben geleverd,
danken voor hun bijdrage. Anja Veerman, Kees Schrauwen,
Jane Bommelijn, Staf Faes, Ruud Bouwman en Damesmode
Carola uit Sprundel

\A/e u+ensen U, ondanks alles, fijne feestdagen en hopen

dat we in het nieuwe jaar weer samen kunnen komen.
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Kerstmis 2O2O

Wij gaan het jaar 2020 niet makkelijk vergeten.

De coronapandemie heeft naast veel angst, onrust en verdriet
ook mooie momenten gebracht.

Onze geïndividualiseerde manier van Ieven - "ieder voor zich

en God voor ons allen" - heeft ons door het coronavirus pijnlijk
duidelijk gemaakt dat we de bakens van ons samenleven
moeten verzetten. We leven met veel mensen samen op een

aardbol, maar vergeten soms dat we niet alleen zijn. We

hebben vaak meer oog voor onszelf dan voor onze naasten. Het

vírus heeft ons ook getoond, dat we als mensheid niet alles

onder controle hebben en dat niet alles maakbaar is. Het virus
begon minuscuul aan de andere kant van de wereld, maar heeft
snel onze gezamenlijke kwetsbaarheid en afhankelijkheid van
elkaar blootgelegd.

Door het virus werd wat wij als vanzelfsprekend aannamen,
schil voor schil afgepeld totdat we uiteindelijk uitkwamen bij de

kern waar het in het leven daadwerkelijk om draait: wij
samen....

Wij zijn er nog niet maar er gloort hoop aan de horizon. Jezus.

het Licht van de wereld, wordt onder ons geboren. Ook Hij

begint minuscuul, als een klein kind in een kribbe. Laten wij
bidden dat zijn Licht zich over het leven van alle mensen mag
verspreiden en allen mag verwarmen.

Ik spreek de wens en hoop uit dat de geboorte van het Kindje
Jezus ons dichter bij het leven mag blijven brengen waar het
werkelijk om gaat

Zalig Kerstmis en een gezegend en gezond Nieuwjaar

Namens het pastoraal team,

Pastoor Hans van Geel


